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Het verhaal van 
de kogel in de kerk 

 

Hoe meer dan vierhonderd jaar geleden 
Ootmarsum bevrijd werd door Prins Maurits.  

van de Spaanse overheersing  
 

Rob Meijer 
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Je loopt er zo ongemerkt aan voorbij ΧΧ 

De zuidkant van de grote kerk in Ootmarsum is niet de plek waar 

direct je oog op valt als bezoeker van  het Kerkplein in dit 

middeleeuwse stadje.  

 

Grote kerk Ootmarsum 

Deze kerk die rond 1200 werd gebouwd, heeft een bijzonder 

bewogen geschiedenis en het is de moeite waard de geschiedenis te 

volgen aan de hand van dit Gotisch-Westfaalse gebouw.  In dit 

boekwerkje gaan we het niet hebben over de bouwperiodes vanaf 

1200, niet over de bouwstijl of over het interieur, niet over het 

bezoek van de eerste Koning van Holland, Lodewijk Napoleon die de 
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kerk na 140 jaar teruggaf aan de katholieken, niet over de afbraak 

van de historische massieve zandstenen toren en de bouw van het 

huidige houten torentje, nee, dit boekje gaat over een bijzonder 

overblijfsel uit het verleden dat in de buitenmuur van de kerk is 

ingemetseld . 

 

 

Zuidzijde R.K.Kerk 

Het wandelpad aan de zuidzijde van de kerk volgend brengt deze ons 

bij dit historisch unieke relict. Eigenlijk zit hij toch wel wat 

weggestopt. ingemetseld in de zandstenen muur, naast een 

groot glas in loodraam onder de eikenbomen. Die kogel is een 

symbool voor een heel bijzonder stukje historie van ons land. 

Wanneer je wat beter omhoog kijkt zie je dat er onder de 
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kogel een jaartal is in gebeiteld. Het jaartal 1597 staat er. Het 

is een kogel van dus al meer dan vierhonderd jaar oud. Die 

kogel van massief ijzer, afgeschoten door een zwaar kanon, 

vertelt een spannend verhaal. In dit boekje lees je er meer 

over.  

 

                        Massief gietijzeren kogel van rond de 10 kilo 

        

            De kogel in de kerk                              De kogel aan de Grotestraat 
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Het verhaal van de kogel in de kerk 
verdeeld in 7 onderdelen : 

 
1. Vierhonderd jaar geleden : een andere wereld 

2. Altijd maar oorlog 

3. Maurits tegen de Spanjaarden 

4. De legers in Twente 

5. De ontzetting van Ootmarsum 

 

Glas in lood raam in het voormalige stadhuis van Ootmarsum 


